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Samen 

 

ik ben niet alleen 

ik ben 35 biljoen cellen in beweging 

ik ben een wandelende sprekende verzameling deeltjes 

ik ben niet vast niet eindig niet af niet klaar niet rond niet zelfvoorzienend 

ik ben vervlietend verbrokkelend 

in aanmaak en stervend 

grenzeloos afhankelijk 

van de cellen in mijn organen 

van het bloed in mijn aders 

van het water dat ik drink van de rivier die het water brengt 

van de cellen van dieren en planten en spullen en stromen 

van de keuzes van sommigen en de fouten van anderen 

van de levens van de mensen voor mij van de eetgewoonten van mijn moeder en de 

werkomstandigheden van mijn grootmoeder van de luchtkwaliteit in de mijnen in de jaren vijftig 

van de beslissingen van de allereerste boeren op aarde 

van bedrijfsleiders en van de beurs en de president van de Verenigde Staten 

van instituten en verdragen en papierwerk en agendapunten 

van één ontwrichtend idee van een dappere strijder aan de andere kant van de wereld 

van collectief verzet van blind egocentrisme van macht 

van de vinger van een arbeider in een kerncentrale van zijn humeur 

van de lucht in deze stad en de zuurtegraad van oceanen 

van primaten en parasieten en planetaire voorwaarden 

van de getijden 

van de samenstelling van de atmosfeer en van de zwaartekracht 

van de maan en het licht dat de maan reflecteert  

van meteorieten en onregelmatigheden in de banen van planeten 

van de zon en de zonnen in andere sterrenstelsels en van slapende zwarte gaten 

ik ben een zwerm die overgaat in andere zwermen 

ik adem en groei alleen als anderen ademen en groeien 

als bodemschimmels en wieren ademen en groeien 

als zeeschildpadden ademen en groeien 

als de ortolaan en de oesterzwam en de walvis en de baobab ademen en groeien 

als jij ademt en groeit 

jij bent niet alleen 

 

 

 


